
 

De onderduik van Leonard Davidson 

In Amsterdam was het in 1942 gevaarlijk geworden voor Joodse families. De Joodse Leonard (Leo) Davidson 

was 15 jaar toen hij met zijn ouders in Zeist ging onderduiken*1). In Zeist konden ze eerst op een tijdelijk adres 

terecht en vervolgens in huis bij onderduikgevers, waar ze een jaar lang relatief veilig woonden. 

Waarschijnlijk werden ze daar toch in de zomer van 1943 verraden, maar bij de huiszoeking wisten ze 

ternauwernood onopgemerkt te blijven. Met hulp van het verzet werden Leo’s ouders daarop naar een nieuw 

schuiladres in Hoensbroek gebracht. Een week later vertrok ook Leo naar Limburg, samen met een man die 

zich aan hem had voorgesteld als Jan Janssen. Leo had geen identiteitspapieren, maar omdat hij klein van 

stuk was, kon hij voor een jonger kind doorgaan.  

 

Huisje in Hoensbroek 

De verzetsman Jan Janssen uit Heerlerheide bleek in werkelijkheid A.M. van Kranen te zijn. Hij werkte bij de 

PTT in Heerlen. Van Kranen bracht Leo naar een huisje in Hoensbroek, waar Leo’s ouders Hannah (Ann) en 

Emanuel (Maan) Davidson een week eerder al aangekomen waren. Van Kranen zorgde voor voedselbonnen 

en andere spullen voor het gezin. Hij was hun enige contact met de buitenwereld. Na zes weken kreeg Leo in 

het benauwde huisje zoveel astma-aanvallen dat het noodzakelijk was om daar weg te gaan. Op een avond 

bracht Van Kranen de Davidsons te voet door het donker naar een huis aan de Sluiterdstraat 23 in Brunssum.  

Familie Enthoven 

Op dat adres woonde de familie Enthoven: vader Theo, moeder Clara en hun 16-jarige dochter Trees. Hun 

vier oudere kinderen Piet, Bernard, Berendina en Maria Petronella Enthoven woonden inmiddels niet meer 

thuis. Bernard woonde om de hoek van de Sluiterdstraat en Maria Petronella woonde in Haarlem. Vader Theo 

had een hekel aan de Duitsers. Dat was een belangrijke reden waarom hij onderduikers onderdak verleende. 

Zoon Piet Enthoven moest voor de Arbeitsdienst in de mijn in Essen werken. Omdat hij zich daar niet aan de 

regels hield, werd hij gearresteerd, maar kon ontsnappen omdat er op dat moment een bombardement door 

de geallieerden was. Dochter Berendina ging er in de oorlog vandoor met een Duitser en dat was voor Theo 

onvergeeflijk. 

 

Theo Enthoven was afgekeurd voor het werk ondergronds en werkte tegen een karig loontje in de 

fietsenstalling van Staatsmijn Hendrik. Daarom betaalde familie Davidson hem voor de kost tijdens de 

onderduik. Door de nabijheid van de mijnen was er voor de beide gezinnen gelukkig genoeg brandstof en 

hoefden ze geen honger te lijden.  

Leven in onderduik 

De jonge Leo Davidson bracht zijn onderduiktijd in het huis van de Enthovens door met lezen, puzzelen en 

het maken van plakboeken met krantenberichten, eigen oorlogsverslagen, foto’s en kaarten van 

oorlogsfronten. De eerste maanden kreeg hij les van een jonge onderwijzer die eveneens in het verzet zat. 

Leo luisterde ook veel naar een radio die achter een klerenkast verborgen was. Van de nieuwsberichten van 

de BBC en Radio Oranje maakte hij aantekeningen in zijn plakboek. Van Kranen bracht vaak illegale bladen 

mee en had soms nieuws over andere familieleden. Regelmatig kwam Bernard Enthoven ’s avonds op 

bezoek voor een praatje, maar verder wist niemand dat de familie Enthoven onderduikers had. Ondertussen 

ontstond er een vriendschap tussen de tieners Leo en Trees. Ze kletsten ’s avonds vaak lang met elkaar, 

zittend op de rand van Trees’ ledikant dat op de overloop stond. Verder dan die rand kwam Leo nooit.  



 

 

De dreiging van ontdekking 

Overdag zat de familie Davidson meestal in een zijkamertje aan de voorkant van het huis. Als er bezoek in 

huis kwam, moesten de Davidsons muisstil blijven zitten of de trap opsluipen, naar de ene slaapkamer waar 

ze alle drie sliepen. Soms kwamen ze een hele dag het zijkamertje niet uit. Ze mochten niet hoesten en 

moesten hun plas ophouden zolang er bezoekers in huis waren. Gelukkig stond er in die kamer ook een grote 

vaas. 

De onderduikers waren relatief veilig bij de Enthovens. Maar het bleef oppassen geblazen. In de buurt ’t 

Heufke waar ze zaten, woonden NSB’ers en regelmatig zag Leo door de vitrage een Duitse soldaat in uniform 

langslopen. Die woonde pal naast Bernard. Het gebrek aan bewegingsruimte en de voortdurende angst om 

ontdekt te worden, viel de familie zwaar. Maan Davidson had last van depressies. Leo kon zijn vader soms 

nog wel opbeuren door hem voor te lezen uit zijn plakboeken. Een keer was Maan zo depressief dat hij zich 

wilde gaan aangeven. Ann kon hem maar ternauwernood tegenhouden. Gelukkig kwam Van Kranen ook vaak 

met bemoedigende woorden en verhalen van hoop waaraan ze zich konden vasthouden. 

Bevrijding van Brunssum 

In de herfst en winter van 1943-1944 loeiden de sirenes voor de luchtalarmen steeds vaker. De 

bommenwerpers van de geallieerden vlogen geregeld over Limburg op hun weg naar Duitse doelen. Op 6 juni 

1944 hoorde Leo via de illegale radio over de invasie in Normandië. Al snel volgde de bevrijding van steden 

zoals Parijs, Brussel en Maastricht. Op 19 september 1944 waren Treebeek en Hoensbroek al bevrijd. 

Uiteindelijk zag Leo vanuit het dakraam zelf ook de terugtrekkende Duitse soldaten, voortsjokkend met 

paard en wagen, lopend en helemaal ontdaan van alle bravoure. Toen de mensen in Brunssum hoorden dat 

de geallieerden de volgende dag in Brunssum zouden aankomen, durfden de onderduikers voor het eerst 

weer de straat op te gaan. Als vrije mensen konden ze rondlopen. Niemand die ze tegenhield. 

De volgende dag liepen Bernard Enthoven en Leo Davidson naar Treebeek, want daar zouden de Amerikanen 

vandaan komen. Als eerste zagen de jongens een vreemd autootje met een enorme zwaaiende spriet erop. 

De twee soldaten die erin zaten waren de eerste Amerikaanse bevrijders. Hierna volgden tanks en 

gepantserde voertuigen vol infanterie. Ze brachten kauwgom, chocolade en sigaretten mee. 

 

Een nieuwe start in Brunssum 

De bevrijding betekende voor de familie Davidson dat ze de oorlog overleefd hadden. Na een jaar kwam er 

een einde aan hun onderduikperiode bij de familie Enthoven. Maar de Davidsons konden niet meer terug 

naar hun oude huis in Amsterdam omdat dit inmiddels door anderen bewoond werd. Met hulp van de 

gemeente Brunssum kregen de Davidsons een etagewoning in het centrum van Brunssum, die ingericht 

werd met in beslag genomen spullen van NSB'ers. Eindelijk kreeg Leo weer een eigen kamer. 

 

In 1946 overleed Clara Enthoven aan een hartaanval. Ann was ziek en kon niet mee, maar Maan en Leo 

Davidson woonden Clara’s begrafenis bij. Hoewel de Davidsons altijd dankbaar bleven voor de hulp van de 

familie Enthoven, verwaterde na de oorlog het contact tussen de beide families. Leo heeft Trees later wel 

nog eens bezocht.  

 



 

Eigen achterhuis 

Jaren later kwam Leo nog eens naar Brunssum om het huis aan de Sluiterdstraat te laten zien aan zijn vrouw. 

Terwijl hij het huis fotografeerde kwam de bewoonster naar buiten en bood hen aan om binnen te komen 

kijken, maar dat wilde Leo niet. Hij heeft ook bewust nooit het achterhuis van Anne Frank bezocht: hij had 

immers zijn eigen achterhuis gehad.   

Hoop op een betere toekomst 

Dit verhaal van Leo Davidson en zijn ouders Ann en Maan laat zien hoe moeilijk en gevaarlijk het leven van 

Joodse mensen was tijdens de oorlog. Om te overleven waren veel Joden afhankelijk van hulp vanuit het 

verzet. Ook de rol van de dappere gastgezinnen voor de onderduikers mag nooit onderschat worden.  

 

Van Kranen bleek deel uit te maken van een verzetsgroep onder leiding van een pater Franciscaan uit 

Heerlen. Zij hebben voor meer dan 250 Joden in de regio onderdak geregeld. De moed en inzet van de groep 

van Van Kranen heeft ervoor gezorgd dat in onze regio zo’n 40 Joodse levens gespaard bleven.  

 

Onderduiken gaf deze Joden hoop op een betere toekomst. Onderduik mógelijk maken was riskant. Maar 

verzet plegen uit medemenselijkheid is een keuze! 

 

--- 

*1) De ervaringen van het gezin Davidson in Zeist zijn opgetekend op de website Joodse onderduikers in 

Zeist. Het eerste onderduikadres was op de Frederik Hendriklaan 31. Hun tweede adres was Amalia van 

Solmslaan 28 in Zeist. 

 


